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Ön Söz 


Network marketing sektörü yaklaşık 80 yıldır, insanların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmaktadır. Kendisine gerek finansal başarı gerekse sosyal başarı vizyonu çizen insanların isteklerini asla geri çevirmemektedir. Hatta ve hatta teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok mesleğin yok olduğu günümüzde, değişime en iyi adapte olan nadir meslekler arasındaki yerini almıştır. 


Sektörün gelişmesi ile birlikte, tüm dünyada milyonlarca insan kendi satış ağlarını oluşturma çabası içerisindedir. Tam da bu noktada her iş kolunda olduğu gibi eğitilmiş insan gücü, sağlam bir organizasyon kurmak için temeldir. Bilgisi ile birlikte inancı artmış insanlar beraberinde güçlü bir tutum da sergilemeye başlarlar. Bu durum network marketing içerisinde herkesin organizasyonunda olmasını istediği bir şeydir. Çünkü kendisi gibi birçok lider yetiştirmiş, onlar da diğer insanları yetiştirmektedirler. 


Network okulu olarak, hayatının iplerini eline almak, 

hayallerine ve hedeflerine ulaşmak için savaş veren cesaretli girişimcilere desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 
Girişimciliğin dalgalı denizlerinde, geminizi limana sağ salim ulaştırmanız her şeyin önünde gelir. Bu süreçte karşınıza çıkacak engelleri önceden görebilmeniz, kendinizi geliştirmeniz ile doğru orantılıdır. Kendinizi geliştirmek için de tecrübelerden yararlanmalısınız. 


Türkiye'nin tarafsız network marketing platformu olarak siz girişimcilere, başlamayı düşündüğünüz veya başlamış olduğunuz bu sonsuz fırsatlar dünyasında yardımcı olmak adına bu kitabı hazırladık. Şimdiye kadar bize en çok sorulan, sizlere en çok yardımı dokunacak sorular içerisinden derlediğimiz bu kitap ile hem kendinizi eğiteceksiniz, hem de organizasyonunuzu daha sağlam temeller üzerine inşa edeceksiniz. 


Aklınızda şöyle bir soru gelmiş olabilir. Bu sektörde bu kadarcık 

mı soru geliyor? Hayır. Bize her gün bu sektör içerisinde yüzlerce soru gelmektedir. Ancak size daha çok yardımcı olacağını düşündüğümüz kritik noktalarda, finansal özgürlük adına savaşırken,bu kitabın kalkan görevi göreceğinden şüpheniz olmasın. 
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Network marketinge başladığımda herkes dalga geçecek diye çekiniyorum. 
Bu durum sizin de başınıza geldi mi? 


Ben herkesin hemen evet diyeceğini düşünerek başlamıştım çünkü çok mantıklı olduğunu biliyordum..Ama öyle olmadı.Ailemden en yakın arkadaşlarıma kadar herkes ya benimle dalga geçti ya da boş işlerle uğraştığımı söylediler.Ama sonunda herkesi haksız çıkarmak da bu işin en keyifli ödüllerinden biridir.Unutmayın son gülen iyi güler. 


İnsanların sizinle dalga geçmesine kendinizi hazırlamalısınız.Çünkü eğer farklı bir şey yapıyorsanız,normalin dışına çıkmamış insanlar,sizinle dalga geçerler.Bunun network marketing ile alakası yoktur. Eğer gülmüyorlarsa zaten normal insanlarla aynı şeyleri yapıyorsunuz demektir. Demekki doğru yoldasınız.Ayrıca sunu açıkça söyleyebilirim ki,bu korku öldürmüyor.Ne kadar gereksiz bir korku olduğunu ancak üzerine giderek anlayabilirsiniz. Legal bir firmaysa, 


korkmayın,başlayın.İnsanların düşünceleri değişir. 


İnsanların network marketing hakkındaki olumsuz görüşlerini nasıl değiştirebiliriz? 


Her konu, sektör ya da firma hakkında olumsuz düşünen insanların olması normaldir. Açıkçası kimse kimseyi değiştiremez sadece buna yardımcı olabilir. Bazı insanlar araştırarak, öğrenerek bilgi eksikliğini tamamlayıp düşüncesini değiştirebilir ama insanların çoğu görerek tatmin olur. O yüzden insanların olumsuz görüşlerini olumlu işler yaparak görmelerini sağlayıp, düşüncelerini değiştirmelerine yardımcı olabilirsiniz 
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Network marketing mağdurları neden bu kadar fazla? 


“Network marketing mağduru” çok geniş bir algı aslında. Bu konuyu biraz açalım. Öncelikle mağdur ne demek? 


Mağdur, kendisine haksızlık edilmiş (kimse) demektir. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de yasal olmayan firmalar oldukça fazladır. 
Birçok insan, hızlı yoldan para kazanma, az çalışarak servet sahibi olma gibi vaatlerle bu firmalara katılırlar. Bilinçsiz, bilgisiz yaklaşımları aslında mağdur sayısının artmasının en büyük nedenidir. Bu yüzden kendini kanıtlamış firmalarda networke başlamak sizin mağdur olmanızı engelleyecektir. 


İkinci bir konu ise,insanların yasal firmada da başlamış olsa mağdurmuş gibi davranmaları.Bazı insanlar yanlış beklentilerle,tam olarak ne yapacaklarını anlamadan bu ticarete başlarlar ve hayal kırıklığına uğrarlar.Çünkü kolay yoldan ve kısa zamanda para kazanmayı hedeflerler,değişmek ve öğrenmek istemezler,gereken ilgiyi ve zamanı vermezler ,bir süre sonrada pes ederler. 
Gördüğüm,konuştuğum kendini “mağdur”gören birçok insan maalesef bu gruba aittir.Bu mağduriyet değil bir tercihtir. 


Network marketing ticaretinde risk nedir? 


Aslında sorunuzda da olduğu gibi network marketing işi, bir ticaret modelidir. Ve risksiz hiçbir ticaret modeli olmadığını bilmemiz gerekiyor. Network marketingin en tecrübeli isimlerinden RandyGage bu durum için, artık teknolojinin değiştiğini, eski mesleklerin artık geçerliliğini yitirdiğini belirterek, daha güvenilir bir yolun artık risk almaktan geçtiğini söylemiştir. 
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Risk almaya istekli olmak kaybetmeye istekli olmak demek değildir. 
Hayatta başarılı olmuş insanlara baktığımız zaman bir risk almak istiyorlarsa, bunu önce araştırarak, kazanacakları ve kaybedecekleri şeyleri karşılaştırarak bir sonuca varırlar. 


Yine RandyGage'in dediği gibi hayatta en büyük risk hiç risk almamaktır. Hiçbir şans veya değerli bir şeysiz harekete geçmeden karşınıza çıkmayacak. Ortalama bir hayat sürmek yerine iyi bir gelir istiyorsanız, mutlaka bir şeyler yapmalı, mutlaka bir şeylere başlamalısınız. 


Ayrıca bir söz vardır; “Bir işi gerçekten öğrenmek istiyorsan, o işe girmelisin.” Yani ne kadar yüzmek isterseniz isteyin, sadece kumsalda yürüyerek yüzme öğrenemeyeceksiniz. O denize girmelisiniz, birkaç defa su yutmalısınız, kulaç atmak için çaba göstermelisiniz. Bu ticarete başladığınız zaman öğrenmeniz gereken noktalar için eğitimler bulunmaktadır. Bu eğitimleri ciddiye alırsanız, kuralları çok çabuk öğrenebilirsiniz. Yine doğrudan satış şirketleri, bağımsız temsilcileri için eğitim programları düzenleyerek, onların kendilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu organizasyonlara katılarak, daha çok deneyim edinebilirsiniz. 


Son olarak bakış açınızı değiştirmek konusunda yardımcı olması için 


RandyGage'in yazmış olduğu bestseller olan, “Güven'de Kalmanın Yeni Yolu Risk” adlı kitabını okuyabilirsiniz. 
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Network marketing nedir? 


Network marketing (çok katlı pazarlama), Türkiye'de titan ve saadet zinciri vakalarından sonra pek de hoş olmayan bir şöhrete sahiptir. 
Birçok kişinin şüphe ile yaklaştığı, ama aslında mantığı, kullanılan bir ürünün memnuniyeti ve o ürünün tavsiyesiyle gelir elde etmek olan yeni bir ticaret modelidir. Doğrudan satışın gerek pazarlama gerekse kazanç elde etme yönünden geliştirilmiş şeklidir. Doğrudan satış ise, bir satıcı tarafından, ürün veya hizmetin tüketiciye evinde, iş yerinde veya satıcıya ait perakende satış yeri olmayan bir yerde anlatılarak ve/veya gösterilerek tanıtıldığı bir satış yöntemidir. 


Doğrudan satışın geliştirilmiş şekli olan network marketing, çok katlı pazarlama olarak da bilinir ve aynı zamanda satış pazarlama işinin form değiştirmiş halidir diyebiliriz. 


Network marketingde temelde iki farklı şekilde kazanç elde edilebilir. Bunlardan birincisi satışçıların kişisel olarak yaptıkları satışlardan elde ettikleri kazançtır. Diğeri ise firmalarının kazanç planına göre, organizasyonlarına kayıt ettikleri kişilerin ve sonra da bu kişilerin kayıt ettiklerinin satışlarından elde etikleri kazançtır. 


Bu bilgilerden yola çıkarak network marketing, kişilerin içinde bulundukları şirketin sunmuş olduğu plan doğrultusunda, tam veya yarı zamanlı çalışarak kazanç elde etmek amacı taşır. Network marketing, bu amaç ve plan doğrultusunda sunulan ürün veya hizmetin, gerek kayıtlı satışçıların kişisel satışları, gerekse organizasyonlarına kayıt ettikleri kişiler ve onların kayıt ettiklerinin satışlarıyla, bir satış ağı oluşturmaktır. 


Network marketing ilk defa, Amerika'da 1915 yılında kimya alanında doktor derecesi alan, 1983 yılında çeşitli bitkilerle geliştirdiği besin takviyelerini pazarlamak için arkadaşlarıyla konuşup, onların tavsiyeleriyle satış yapan Carl Rehnborg tarafından başlatılmıştır. 
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Gelen müşteri sayısı artmaya başlayınca, bu defa gelen kişilere ürünlerini satmaları karşılığında indirim yapmayı teklif ederek, bir nevi bugünkü network marketing kazanç sisteminin temellerini 


atmıştır. 


1934 yılında California Vitamin Company adında ilk şirketini kurdu 
ve daha sonra şirketin adı NutriliteProductsInc. olarak değiştirildi. 
Arkadaşları RichDevos ve Jay Van Andel daha sonra AmvwayCorporation'ı kurmuşlardır ve sektör bundan sonra çok büyük firmaların kurulmasına şahit olmuştur. 


Network marketing Türkiye'de 1990 yılında yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak her ticari girişimde olduğu gibi, birçok insanın zihninde, kısa yoldan para kazanma vaatleriyle insanların mağdur duruma düştüğü bir sektör olarak yer etmiştir. Ancak dünyada internetin yaygınlaşmasıyla, yeni birçok meslek ve iş alanı ortaya 
çıkmıştır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 14 Ocak 2015 
yılında resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile network marketing, yasallığını daha da sağlama almıştır. 


Network marketingde 95'lik kısım neden başarısız oluyor? 


“Başarısızlığı” nasıl tanımlarsınız. Para kaybetmek mi yoksa insanların bırakması mı? Peki, bir iş kurmak için başlayıp harekete geçmeyen insanları hesaba katıyor musunuz? Ayrıca networkerleri, perakendecileri ve müşterileri ayırıyor musunuz? İstatistikler, şirket başına çok farklıdır. 


Doğrudan satıcıların% 50'den fazlası, net gelirlerinin doğrudan satıştan olduğunu bildirmektedir.Buna ek olarak, yeni doğrudan satıcıların yaklaşık yarısı (mevcut şirketlerini bir yıldan daha az bir süredir temsil edenler)büyük olasılıkla gelecekte devam etmeyeceklerini söyleyenlerden oluşur. 
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Network marketing fırsatında durum tespiti yaparsanız,devamlılık oranına daha yakından göz atabilirsiniz. Devamlılık oranının popüler tanımı şudur: Distribütörlerin yüzde kaçı sözleşmelerini yenilemekte veya bir ürün satın almaktadır. Fırsata bağlı olarak bu %10 ila %80 arasında da olabilir. 


*Distribütörler hakkındaki gerçekler: (Kaynak: 2002 Ulusal Satış Gücü Araştırması, Research International, Inc.) 


- Doğrudan satıcıların% 82'si doğrudan satış şirketleriyle bir yıl veya daha fazla,& 47'si ise beş yıl veya daha fazla devam ederler. 


- Doğrudan satıcıların 89'u kişisel deneyimlerini doğrudan satışta mükemmel, çok iyi veya iyi olarak değerlendirir. 


- Doğrudan satıcıların% 84'ü doğrudan satışın gelirlerini desteklemenin iyi bir yolu olarak ya da kendileri için fazladan bir miktar ek gelir kazanmanın bir yolu olarak beklentilerini karşıladığını veya aştığını belirtmektedir. 


- Doğrudan satıcıların% 91'i doğrudan satışın beklentilerini karşıladıklarını veya aştığını,daha fazla para kazanmak için çalışabilecekleri bir iş olarak gördüklerini belirtmektedir. 


- Bir yıldan kısa bir süredir doğrudan satış yapan% 78 i, gelecekte de çok yüksek bir olasılıkla doğrudan satıcı olarak devam edebileceklerini rapor etmişlerdir. 


Bir network marketing işini başlatmak kolaydır ama maalesef insanlar düşük yatırımlarla başladıkları yeni girişimlerini ciddiye almıyor ve bir “hobi” olarak değerlendiriyorlar. Eğer işinizi bir hobi olarak değerlendirirseniz, bir hobi olarak ödeme almanız muhtemeldir. Ürünlerinden mutlu olmak demek bu hiçbir şey yapmayarak para kazanmak anlamına gelmez. Network marketingsisteminin başarısızlığı mıdır bu? Sanmıyorum... Dünyada 


hiçbir şey yapmayarak para aldığın bir iş yoktur. 
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“İyi bir network marketing şirketinde bir işi düşük veya sıfır riskle denemek harika bir yoldur. Eğer size uymazsa, az ya da hiç kayıp yaşamadan bırakabilirsiniz. Ciddi eyleme geçen insanlar, network marketingde para kazanır ve fırsatın meyvelerini alırlar.” - 


SeanHaynes — En çok kazananlar listesinden 


İşletmelerin X90'ını 100.000 $'dan fazla maliyete mal olan başarısızlığı başlatırlar. İnsanlar evlerini ve başka mallarını, bu işlere başlamalarına karşı teminat olarak kullanmaktadırlar. Yine de herkes ticaret yapmayı öneriyor çünkü bunun zenginlik yarattığını biliyoruz ve dünyanın en zengin insanlarının X74'ünün bu yoldan pazar kazandığını biliyoruz. 495'inin nereden geldiğinden emin olmadığım bu eleştiriler, insanların, eğitim, destek, kişisel gelişim, mükemmel ürünler ile Ek gelir kazanma ve hayat standardını 


artırma şansıdır. 


Aslında bu iş şekli, ortalama bir kişinin finansal özgürlüğe ulaşabilmesi için son şanstır. Günümüzün istatistiklerinden, iş sahibi insanların 495'inin 65 yaşında maddi olarak güvende olmadığını biliyoruz. Bu yüzden, 495'in gelmesi, belki de %95 “inin bunu yapma şansının olması dışında ve network marketing ile ilgili bir başarısızlık değil. Böyle düşük yatırım seçeneği ile başka hiçbir sanayi kolunda,dünyadaki herhangi bir şeye kıyasla daha yüksek bir başarı yakalama şansı yoktur. 


İnsanlar başarısız olacaklar mı? Peki insanlar zorluklarla savaşmak zorunda kalacaklar mı? Evet ama geleneksel işlerde ve ticaretlerde,bu zorluklar network marketingden çok daha fazla olacaktır. 


Meselenin gerçeği, network marketingin kendi maaşlı işlerinin hayallerinin gerçek olmasına ya da finansal güvenceye erişmesine izin vermeyen %95 için, serbest girişim dünyasında finansal olarak son şansları olduğunu düşünüyorum. Tek başarısızlık pes ettiğindedir. Bu da network marketingin başarısızlığı değil,kendilerinin başarısızlığıdır... 
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Network marketingde yeni katılanlar para kazanabilir mi? 


Network marketing bir ürün dağıtım modelidir. Ve birçok avantajı içinde barındıran bir iş fırsatıdır. Bu avantajlardan bir tanesi de, sisteme giren herkese eşit hak sağlamasıdır. Yani sisteme giren herkes gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde komisyonunu alır. 
Bazı kişiler vardır, 5 yıldır bu işin içindedir ama aylık 10 bin lira kazanırlar. Kimisi de ikinci senesinde aylık 100 binlere ulaşmıştır. Bu sonuç, işe önce veya sonra girmekle alakalı değil; çok ve akıllı çalışmakla alakalıdır. 


Buna ek olarak network marketingwin-win (kazan-kazan) bir ticarettir. Yani alt basamaklardaki kişiler takım kurmadan (para kazanmadan) üstteki kişiler para kazanamazlar. Bu yüzden daha tecrübeli olan eski kişiler, yeni girenlere para kazanmaları konusunda yardım ederler. 


Network marketing caiz mi? 


Network Marketing bir ticaret modelidir. Network marketingin caiz olmadığını söyleyenler; ortada hiçbir ürün olmayan, üye bulmaya dayalı ponzi sistemlerle karıştırmaktalar. Network marketingin haram olup olmadığını anlamak için bir ticaretin haram olmasına sebep olan hususları öğrenmek gerekir. Bu hususlar: 
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- Satılan ürünlerin içeriğinde alkol veya domuz ürünlerinin bulunması. Sattığınız ürünlerin içeriğine dikkat etmelisiniz. 


- Yalan söylemek ve insanları aldatmak. İnsanları işe alabilmek için yalan bilgiler verip, hiçbir şey yapmadan zengin olacaksın gibi beklentiler uyandırmak ticaretin haram olmasına sebeptir. 


- Satın alınan ürünün iade hakkı. Zaten bu hak devletin yasa olarak koyduğu ve bütün ticaretlerde geçerli olan bir haktır. Network Marketing de satın alınan bir ürünü 15 gün içinde iade etme hakkınız vardır. 


Eğer işinizi bu hususlara uygun yapıyorsanız caiz olmaması için bir sebep yok. Gördüğünüz gibi bir ticareti haram veya helal yapan o işi yapan kişinin elinde. Her sektörde işini ahlak dışı yapan insanlar var. 
Ama doğru olan siz insanları ürünleriniz ve iş fırsatı hakkında doğru şekilde bilgilendirin. Çünkü siz onların ilerlemesine ne kadar yardımcı olursanız siz de o kadar ilerlersiniz. 


Network marketing işsizler için bir fırsat mı? 


Network marketing, isteyen herkesin evden de çalışarak ürün ve hizmet satışı yapabildiği, bir de satış yapan distribütör ekibi kurarak para kazanabildiği bir iş alanıdır. Network marketingde bir patron yoktur, yani insanlar kendi işini kurma fırsatına sahiptirler. 


Network marketing ciddiye alındığında ve doğru beceriler öğrenildiğinde ve geliştirildiğinde, çok büyük kazanç potansiyeline sahip bir sektördür. Bu sektöre girmek için sizden herhangi bir cv, uzmanlık, eğitim belgesi istenmediği için herkesin rahatça girebildiği ve eşit haklara sahip olduğu bir alandır. Bu yönüyle baktığımızda sadece işsizler için değil her kesimden insan için 


büyük bir fırsattır. 
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Dünyada network marketingi ilk uygulayan kimdir? 


Sektörde artık genel kabul gördüğü üzere “çok katlı pazarlamayı ilk uygulayan” unvanı, Carl Rehnborg'a aittir. Carl Rehnborg, 1915-1927 yılları arasında Çin'de çeşitli işlerde çalışırken, bitkilerin insan beslenmesindeki önemini görür. ABD'ne döndüğünde küçük bir laboratuvar kurarak gıda takviyeleri ve vitaminler üzerine araştırmalar yapmaya başlar. İlk ürünü 1934 yılında ortaya çıkar. 
Kurduğu şirketin başlangıçtaki ismi California Vitamins'dir. 


1939 yılında bu ismi Nutrilite olarak değiştirir. Carl Rehnborg, 
ürünlerini doğrudan satış yöntemiyle satanların, kendileri gibi ürünleri satacak başka kişiler tavsiye ettiklerini görünce bu işi bir sisteme oturtmayı düşünür. Kısa bir süre sonra da yeni doğrudan satışçılar kazandırmayı özendiren bir ödüllendirme mekanizması oluşturur. Ekipte yaratılan iş hacminin, ekip liderine sürekli bir kazanç sağlaması ilkesi ilk kez kullanılmaya başlanır. Böylece de bugün anladığımız şekliyle çok katlı pazarlamanın temelleri atılmış olur. 


İnsanların network marketing hakkındaki olumsuz görüşlerini nasıl değiştirebiliriz? 


Size Matrix'te, Morpheus'un Neo'ya sorduğu kırmızı hap mı mavi hap mı sorusunu yöneltmek ve başarının bu kadar basit olduğunu söylemek isterdim, ama maalesef bu kadar basit değil. 


Öncelikle başarı tanımı için başarılı insanların hayatlarını incelersek, başarının tamamen bir “tutum” meselesi olduğunu çok net bir şekilde anlarız. Bu bakış açısı her sektörde, başarı kovalayan herkes için geçerlidir. 
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Network marketing için de durum aynıdır. Unutmayın hiç kimse bir ürün aldı diye zengin olmaz. Bunların yanında şu noktalara da dikkat etmelisiniz: 


- İşin işleyişinde yapılması gereken; davet, tanıtım, takip, eğitim gibi konularda becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. 


- Net bir hedefiniz olmalı ve günlük olarak hedefleriniz için adım 


atmalısınız. 
- Kendinizi geliştirmeyi kovalamalısınız. 


- Ve en önemlisi de bunları her gün yapmalısınız. Süreklilik bu 


ticaretin can alıcı noktasıdır. 


Network Marketing bu kadar büyük ise neden şimdiye kadar duymadık? 


Network marketing bir ürün dağıtım modelidir. Ama işleyişi geleneksel ticaretten farklıdır. Network marketing firmaları ürün reklamı için internet,radyo,tv gibi platformları kullanmak ve ünlü insanlara reklam için milyonlarca lira vermek yerine; reklamın atası 


olan tavsiye satışını kullanırlar. 


Tavsiye satışı ise aslında insanların günlük hayatta sürekli yaptıkları bir şeydir. Nasıl ki sinemada bir film izleseniz ve film hoşunuza gitse kendinizi eve kapatıp susmazsınız da, arkadaşlarınıza eşinize kardeşinize büyük bir keyifle anlatırsınız. İşte network marketing de tam bu mantıkta ilerler. Eğer ki yakın çevrenizde network işi yapan kimseler yoksa başka şekilde duyma ihtimaliniz zaten yoktur, yani tavsiye satışı mantığı gereği duymamanız çok normaldir. 
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Neden network marketing yapmalıyım? 


Network marketinge insanlar farklı sebeplerle girerler. Bazı insanların durumu iyidir, yine de bu ticarete girerler. Çünkü kaliteli, sağlıklı ve A sınıfı ürünler kullanırlar, memnun oldukları hayatlarında daha da mutlu olurlar. 


- Bazıları ek gelir kazanmak için girerler. Kaliteli ve sağlıklı ürünler kullanırlar. Maddi olarak daha rahat oldukları bir hayat yaşarlar. 


- Kimisi de bu işe milyoner ve özgür olmak, maddi manevi rahat bir hayat yaşamak ve zaman özgürlüğüne ulaşıp sevdikleriyle vakit geçirip mutlu olmak için girerler. 


- Bunların yanında, network marketing insanlara; kişisel gelişim, liderlik vasıfları, iletişim becerileri gibi daha bir çok konuda eğitim 


verir ve gelişme olanağı sağlar. 


Neden network marketing sektörüne bu kadar ön yargı var? 


Her konu, sektör ya da firma hakkında olumsuz düşünen insanların olması normaldir. Açıkçası kimse kimseyi değiştiremez sadece buna yardımcı olabilir. Bazı insanlar araştırarak, öğrenerek bilgi eksikliğini tamamlayıp düşüncesini değiştirebilir ama insanların çoğu görerek tatmin olur. O yüzden insanların olumsuz görüşlerini olumlu işler yaparak görmelerini sağlayıp, düşüncelerini değiştirmelerine yardımcı olabilirsiniz 
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İnsanları nasıl network marketing işine başlamaları için ikna edebilirim? 


Öncelikle açıklayabildiğiniz güçlü, net bir vizyona sahip olun. 
İnsanlar size katılır çünkü. Büyük bir sebebiniz ve bunu gerçekleştirmek için savaşmaya hazır olup olmadığınızı görürler. 
Kişi olarak size güvenseler de bu ticareti ciddiye aldığınız konusunda 


da güvenmek isterler. 


Hedefleriniz kendinizden çok daha büyük olmalıdır. Çabalarınızla tutarlı ve kalıcı olmalı ve hiçbir şey olmasa bile devam edin.Her zorluk bir testtir ve her biri sizin bağlılığınızın derecesidir. 


İnsanlara av gibi yaklaşmayın.Potansiyel iş ortaklarınızı size para getirecek birer müşteri gibi görürseniz onlarda sizi avcı /satış elemanı gibi görürler.Samimi ve dürüst olun. 


Network marketing dolandırıcılık mıdır? 


Network marketing dolandırıcılık değil yeni nesil ürün dağıtım modelidir. Kaliteli ürünlerin satıldığı, bu ürünleri insanların birbirlerine tavsiye yoluyla satış yaptığı ve bu satışlardan kar payı kazandığı ticaret modelidir network marketing. 


Eğer ortada ürün yoksa ve sadece insanların havuza para atmasından kazanç vaat eden bir sistemse, böyle sistemlerin adı ponzi sistemlerdir. Bunların network marketing ile alakası yoktur. Sadece rakı ve sahte rakı benzerliği gibi benzerlik vardır. 


Kısa zamanda hiç emek harcamadan zengin olmayı vaat eden 


network marketing sistemi değil, insanlardır. Dolandırıcılık kişilerin elindedir. Böyle kişilere karşı dikkatli olun 
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Network marketingde takımlarımızı yönlendirmenin en iyi yolu nedir? 


Network marketing ticaretinin sizlere katacağı en önemli niteliklerden biri de liderlik vasıflarını geliştirmesidir. Network marketingde liderlik üzerine öğrendiğim 2 dersi özetleyerek sorunu cevaplayayım: 


1- Önce kendi üzerinde çalış. 
2 - Başkalarını yönlendir. 


Kendinizi yönetemezseniz başkalarına liderlik edemezsiniz.Öyleyse ilk yapmanız gereken şey kendinizi yönetmektir. Öncelikle bir hedefiniz var ve network marketingi bir araç olarak seçiyorsunuz. 
Daha sonra liderliğinizi geliştirmeniz gerektiğini biliyorsanız kendinizi bu konularda eğitmelisiniz. 


- Tutum 

- Zihniyet 
- Bilgi 

- Beceri 

- İnanç 

- Eylem 


Bu konularda kendinizi geliştirdikçe takımınıza ilham olacak ve onlar istediğin gibi kendiliğinden yönlenecektir. Ama şunu da belirtmeliyim ki,eylem olmadan öğrendikleriniz sonuç vermez çünkü hareket içinde olmayan bir lideri kimse takip etmeyecektir.Başarılı networkerlerindediği gibi, “İnsanlar ne dediğinize değil, ne yaptığınıza bakar.” Unutmayın network marketing yolculuğu kolay değil ama buna değer. 
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Network marketingde vergi ödüyor muyuz? 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde faaliyet gösteren her firma gibi 


network marketing şirketleri de, doğal olarak devlete vergi ödemekle yükümlüdür. Zaten vergi veren bir firma yasal bir firmadır. 


- Burada iki farklı vergi türü vardır. Bunlardan KDV olarak bildiğimiz Katma Değer Vergisi açısından firmalar arasında bir farklılık olmayıp %18 KDV oranı sabittir. (bkz 193 Sayılı Kanun) 


- Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, network marketing şirketlerine kayıtlı distribütörlerden alınan gelir vergisi, gerek şirketlerin ödeme planları, gerekse sözleşme akdi olup olmaması açısından farklılıklar göstermektedir. (bkz 198 Sayılı Kanun) 


Network marketing şirketleri yasal mevzuata tabii olup, özellikle kriz zamanlarında; gerek vermiş oldukları vergiler açısından, gerek on binlerce, yüz binlerce insana iş ve kazanç olanağı sağlayarak, bu kişilerin eksik istihdamlarını önlemektedir. Bu bakımdan da değerlendirildiği zaman, Network Marketing şirketleri kriz zamanı ülkelerin gelir kaynaklarında önemli rol oynamaktadır. 

Son olarak daha fazla bilgi için mutlaka sponsorunuza danışınız. 


Network marketingde ödemeler elden para ile mi gerçekleşiyor? 


Her sektörde olduğu gibi, doğrudan satış sektörü içerisinde de kısa yoldan para kazanmak isteyen, bu yolda vaatler verenler her daim olacaktır. Sektörün büyüdüğünü ve insanların bu sektöre ilgisini bilen kişiler maalesef iyi niyetinizi kötüye kullanabilirler. Çünkü doğrudan satış sektörü çok ciddi bir büyüme yakaladı. Dünya Doğrudan Satış Federasyonu (WFDSA) verilerine göre 250 Milyar dolara yakın bir sektör haline geldi. Aynı zamanda doğrudan satış Sektörü, sadece kendi bünyesinde bulunan şirketler için değil, özellikle kriz zamanı dar gelirli vatandaşların ve ülkelerin de bir çıkış kapısı oldu diyebiliriz. 


Bundan dolayı, sonradan mağdur olmamak adına mutlaka, başlamak istediğiniz firma ve ödeme sistemi hakkında sponsorunuzla birlikte araştırma yapmanızı öneririz. 
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Network marketingin artıları ve eksileri nelerdir? 


Network marketing adından da anlaşılacağı gibi,kurduğun işletmenin temelini oluşturan ağın genişlemesidir. Bu yüzden network marketing sektörüne giren bireyin onlarca artısı ve eksisi olduğu gibi sektöründe iş dünyasında birçok artısı ve eksisi oluyor. 
Bu sektörün artıları: 


- Bir ürünü çok stres ve zorlama olmadan pazarlamanın en iyi yolu network marketing satış sistemidir. 


- Dağıtım ve reklam temsilcilere ait olduğu için firmalar ürüne ve büyümeye daha fazla odaklanırlar.Buda komple iş yapısında eşsiz bir akış sağlar. 


- Network marketing (Ağ Pazarlama ) tamamen pazarlama stratejilerine dayanan bir ticaret modelidir.Çok fazla pazarlama tekniğini içinde barındırdığından dolayı (B2B , B2C , C2C ) diğer 


tüm klasik ticaret modellerine göre büyüme hızı fazladır. 


- Bir takımı tek bir yerde birleştirmek ve bireysel olarak yönetmek büyük avantaj oluşturur. 


- Rekabetçi iş anlayışını en iyi uygulanan sektörlerin başında yer alır. Buda başarı getirir. 


- Kazan-kazan yönteminin avantajlarını en iyi kullanan sektördür. 
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Bu sektörün eksileri: 


- Sektöre giren birçok firma,tecrübesizlik ve sistemlerin katlanarak çok hızlı büyümesinden dolayı talebi karşılayamama ve iletişim kopuklukları gibi sorunlardan faaliyetlerine son vermesi. 


- Eğitimsiz ve sistemsiz takımların yaptığı satışlar,tanıtımlar ve toplantılar sektörün yanlış anlaşılmasına yol açmaktadır. 


- Düzenli ve yüksek kazanç sadece bireysel büyümeye değil, aynı zamanda firmaların vizyonlarına ve temsilcilerine bakış açısına da bağlıdır. 


- Firmaların çok fazla mağdur insan bırakmasından dolayı oluşan ön yargılı kişiler. 


Endüstrinin artıları ve eksileri hakkında saatlerce yazı yazabilirim, ancak yukarıdakiler umarım senin ve yeni başlayanlar için yeterince tatminkardır. Unutmayın network marketing yolculuğu kolay değil ama buna değer... 


Network marketing yasal mı? 


Network marketing, doğrudan satışın gerek pazarlama gerekse kazanç elde etme yönünden geliştirilmiş şeklidir. Doğrudan satış ise, bir satıcı tarafından, ürün veya hizmetin tüketiciye evinde, iş yerinde veya satıcıya ait perakende satış yeri olmayan bir yerde anlatılarak ve/veya gösterilerek tanıtıldığı bir satış yöntemidir. Yani doğrudan satış, network marketingi de kapsayan daha geniş bir ticari alandır. 
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Türkiye 2014 yılında Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren “6568 s. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” başlıklı kanun ile e-ticaret kavramını yasallaştırmıştır. Daha sonra 
6563 s. Kanun doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14 
Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınladığı “İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği” ile doğrudan satış sektörü yasal bir zemine oturtulmuştur. 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tarafından çıkartılan bu yönetmelik ile doğrudan satışın hem tanımı yapılmış hem de yasal ve yasal olmayan şirketleri nasıl ayırt edeceğiniz hakkında bilgi de verilmiştir. Yasal bir doğrudansatış şirketi ile bir piramit düzen arasında farkı anlamak için şu 8 soruyu sormak gerekir; 


- Katılmanız için “Üye Olma” adı altında para isteniyor mu? 
Doğrudan satış şirketlerinde başlangıç ücreti adı altında para talep edilemez.Piramit düzenler ise tüm karlarını yeni katılanlar sayesinde elde ettikleri için katılma maliyeti yüksektir. (bkz. 25/4) 


- Firma, yasal süre içerisinde cayma hakkını kullanan kişilerin ürünlerini geri alıyor mu? Bu tür piramit düzenler değeri ve kalitesi şüphe götürecek, göstermelik ürünler de pazarlayabilirler. Bu ürünleri iade edemezsiniz. Ya da yasal süreç içerisinde cayma hakkını kullanan kişilerin, yasaya uygun şekilde ürünlerini geri alıyor mu almıyor mu? (bkz. Yukardaki maddede 25/5) Yasal doğrudan satış şirketlerinde ise bu güvence her zaman vardır. 


- Şirket sadece üye kazandırmaktan mı yoksa üye kazandırmadan da satış yaparak kazanç elde etmeyi sunuyor mu? Bu sorunun cevabı olumsuz ise dikkatli olunmalıdır. Çünkü doğrudan satış, sadece üye kazandırmaktan değil, tüketicilere de satış yaparak bir pazar oluşturmaya dayanır, yani rekabet edebilecek fiyatlara sahip, kaliteli ürünler gerektirir.Piramit düzenlerde ise ürünü kullanacak kişilerle hiç ilgilenilmez. Yeni katılanlara, kullanışlı ve uygun fiyatlı oldukları için değil, işe başlamak için satın almaları gerektiği için büyük miktarda satış yapılarak kar elde edilir. (bkz. 25/1 ve 25/2) 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Ayrıca doğrudan satış şirketlerinin hepsinde mağaza dışında gerçekleşen bu satışlarda, kişilerin yasalarla belirtilen “vazgeçme süreleri”nin üzerinde süreler içerisinde fikir değiştirip ürünü iade 


imkanı vardır. 


Kişiler bu sürelerde bir kere daha düşünüp, malın kalitesini ve fiyatını karşılaştırma fırsatına sahip olur. Bu gerçek, doğrudan satışı tüketici için en korunaklı satın alım yöntemi yapmaktadır. Ayrıca “vazgeçme” süresini yasaların öngördüğünden daha uzun tutarak, üyeleri kısıtlayan ahlaki ilkeler yerleştirerek ve tüketici dernekleri ile sürekli iletişim kurarak da doğrudan satış sektörü tüketiciyi korumaktadır. 


Son olarak doğrudan satış sistemi, satış pazarlama işinin farklı bir uygulanma şeklidir ve tamamen yasal yollarla yapılmaktadır. Yasal olmayan sistemlerin varlığı ve bu sektörle benzerlik göstermesi doğrudan satış sisteminin yasallığından bir şey kaybettirmez 


Network marketing organizasyonun bir süre sonra tıkanır mı? 


Öncelikle network marketingin tanımını yapmak gerekiyor. 
Network marketinggeleneksel ticaretin aksine, fabrikada üretilen ürünün internetin yardımı ve bu sektörde çalışan temsilcilerin aracılığıyla doğrudan bir müşteriye ulaştırılmasını sağlar. Yani bir 


dağıtım modelidir. 


Network marketingi ehliyet almak için gitmek zorunda olduğumuz bir sürücü kursuna benzetebiliriz. Nasıl ki çevremizdeki hemen hemen her kişide ehliyet varken; buna rağmen kurslar, kayıt yaptıran insanlarla dolup taşıyor ve kurs sayısı azalmak yerine artıyorsa aynı şey network marketing için de geçerli. 
Unutmamalısınız ki her yıl milyonlarca insan 18 yaşına giriyor ve bu 


sayı hiç durmadan artıyor. 
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Network marketingde emek nedir? 


Hayatımızda meslek olarak gördüğümüz ama anlamlandıramadığımız birçok meslek vardır. Bunun nedeni, kendi işimizi kurmak yolunda bu yaşımıza kadar hiçbir bilgi ve eğitim almamış olmamızdandır. Örnek olarak Google ne iş yapıyor? Ya da Google'da çalışanlar ne iş yapıyor? Basit bir arama motoru, dünyanın en değerli markalarının başında geliyor. İnsanlar nasıl para kazanıyor? Ya da emeksiz para kazanıyor diyebilir miyiz? Aynı şey, Facebook, Instagram, Whatsapp gibi sosyal medya hesapları için de geçerli değil mi? 


Ya da bir başka örnek olarak öğretmenliği düşünelim. Öğretmenler ne iş yapıyor? Bakanlığın belirlediği müfredat içerisinde, kitapta yazanları öğrencilerine okutuyorlar değil mi? Kesinlikle evet. 
Öğrencilerini geliştirmek için adım adım, yıl yıl, ders veriyorlar. Her 
sene aynı müfredat ( birkaç değişiklik ile) okutuluyor. Bu süreç 16 


sene devam ediyor. 


Network marketing sektörü, 21.yy ekonomisine yeni bir soluk kazandıran ticaret modelidir. Bir ürün dağıtım devrimidir. Yani insanların sistemli bir ağ oluşturarak firmanın ürünlerinin, satışının ve dağıtımının yapılmasıdır. Bu dağıtım devriminde kendi işini kurmak isteyen bireylerin, herhangi bir işe yeni başlayanlarda olduğu gibi bu konuda da bilgileri eksik olması normaldir. Bu bilgiyi veren, eğitimi veren kişiler de işe daha önce başlamış olan iş bilen sponsorlar veya liderler olmaktadır. Dolayısıyla network marketing, Randy Gage'in dediği gibi “İnsan bulma ticareti değil; insan kurma 


ticaretidir.” 


Bu ticaretin püf noktalarını öğrenerek, yeni katılan takım arkadaşlarımızı bu konuda eğitmek en büyük emektir. Onlar öğrenene kadar onlara yardımcı oluyoruz; ticaret, ticari bilgi, kişisel gelişim; para yönetimi, zaman yönetimi, liderlik, organizasyon 


yönetimi gibi. 


Sonuç olarak en basit haliyle network marketingde emek, öğretmenlikte olduğu gibi öğrenmek ve bu bilgileri öğretmek 


üzerinedir. 
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Network marketingde organizasyonumdakilerin hepsi bırakırsa ne olur? 


İnsanlar bırakabilir ama bunun nedenini bilmek gerekir.Güvenmedikleri bir firma ya da kazanç planı olabilir, ilişkilerin zayıf olması olabilir, öncelikleri değişmiş ya da başka nedenleri olabilir. Ama unutmayın ki network marketing organizasyonunuz sizinle başlar.O yüzden çeşitli tecrübeler edinerek, devam ettiğiniz sürece, daha güçlü bir organizasyonu 


tekrardan kurabilirsiniz 


Network marketing insanlar üzerinden para kazanmak mıdır? 


Network marketing bir ürün dağıtım modelidir. Geleneksel ticarette,ürünün üreticiden son tüketiciye ulaşmasına kadar süreçte birçok aracı bulunmaktadır. Network marketing ise,bir ürünün, üreticiden tüketiciye doğrudan ve referans satışı yöntemiyle ulaşmasını sağlamaktır.Geleneksel ticaretteki aracıların ve reklam sektörünün görevlerini bu ticarette bireyler üstlenir, kendilerini geliştirirler,öğrenirler ve referans oldukları bireylere öğreterek,satış ağı kurarlar. Bu sebeple, klasik ticaretteki yüksek kar marjı, network marketing de bu sorumluluğu taşıyan bireylere dağıtılır. 
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Son Sözler 


Network marketing sektöründe işinizin gidişatı çok çabuk değişebilir. 
Tek bir kişiye sponsor olamamış olsanız bile, takımınıza tek bir kişinin katılması ile ticaretiniz anında farklı bir yöne doğru gidebilir. Sonuçta network marketing, klasik işlerde olduğu gibi mesai saatlerine bağlı değildir. Karşınıza kimin çıkacağını bilemezsiniz. Fırsat arayan biri çıktığı zaman yeterince tutumlu değilseniz, o kişiyi etkileyemezsiniz. 
Bunun için baltanızı sürekli olarak bilemelisiniz. 


Abraham Lincoln hazırlıklı olmak adına şunları dile getirmiştir; “Eğer bir ağacı kesmek için bir saatim olsaydı, ilk kırk beş dakikada sadece baltamı bilerdim.”Bu söz ile kendinizi geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, bu kitapçığı işinizi büyütürken, yanınızdan asla ayırmamaya özen gösterin. 
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Tarafsız Network Marketing Platformu 


networkokulu.net 


Her gün 10 binden fazla 
kişinin ziyaret ettiği 2 
binden fazla güncel makalenin bulunduğu içerik sitemizi takip edip günlük yazılarımız ile kendinizi geliştirin. 


networkokulu.online Sosyal Medya 
Network Okulu Kampüs Bilgi paylaştıça eğitimleri ile ister canlı değerlidir.Sosyal medya yayınlara katılın,ister platformlarından bizi paket eğitimlerle takip edip daha fazla profesyonel kişiye değer üretmemizi eğitmenlerden eğitim sağlayabilirsiniz. 
alarak hedefleriniz ulaşın. 
66 

“Okuldaki eğitim, 

hayatınızı idame 

ettirmenizi sağlar. 


Kendinizi eğitmeniz ise, size bir servet kazandırır.” 
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-Jim Rohn 
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